Provincialaat Congregatie van de H. Geest
Gemert, 13 mei 1993
Beste familieleden, medebroeders en vrienden,

Gisteren ochtend kwam hier vanuit Tanzania het droevige bericht binnen van het voor ons onverwachte
overlijden van broeder Raymundus Tolboom. Broeder Raymund, bij zijn familie en in zijn geboorte plaats
beter bekend als broeder Adriaan, zou zeven mei in Nederland aangekomen zijn voor een wel verdiende
vakantie. Bij zijn familie stond alles klaar om hem te ontvangen en wilden ze hem een zo prettig mogelijke
vakantie geven. Maar in de middag van zes mei kregen zij vanuit Tanzania een telefoontje, dat Adriaan nog
niet zou komen. Hij had malaria gehad, maakte het nu weer redelijk en was van plan één of twee weken later
te komen.

Het fax bericht, dat hier gisteren vanuit Tanzania binnen kwam, overviel ons allen. Adriaan had kennelijk
weer een malaria aanval gekregen en dit keer sloeg het op de hersenen. Helaas heeft hij dit niet overleefd.

Adriaan Tolboom werd geboren op 11 augustus 1917 te Meije-Zegveld. Op 3 september 1938 deed hij zijn
intrede in ons huis te Baarle-Nassau, daar hij broeder-missionaris wilde worden. Zijn religieuze professie
deed hij op 21 mei 1941. Zijn wens om naar de missie te mogen vertrekken ging niet direct in vervulling.
Tien jaar later in 1951, toen hijzelf bijna de hoop had opgegeven om nog ooit naar de missie te mogen
vertrekken, werd hij benoemd voor Brazilié. Maar voordat hij kon vertrekken werd deze benoeming
gewijzigd. In 1951 mocht hij vertrekken naar het toenmalige Tanganyika, het huidige Tanzania naar het
bisdom Morogoro in plaats van naar Brazilié.

Adriaan was de oudste uit een gezin van dertien kinderen. Hij wist zich al vroeg geroepen om broeder-
missionaris te worden. Hij voelde zich echter eerst verplicht zijn ouders enkele jaren te helpen om het grote
gezin te onderhouden. Toen hij echter 21 jaar was, waren er enkele broers en zussen die deze plicht met hem
deelden en voelde hij zich vrij om zijn roeping te volgen.

Adriaan had in het schoenmakers vak gezeten en zo kwam hij in Baarle-Nassau op de schoenmakerij terecht.
Toen hij in 1951 in Morogoro aankwam, werd hij benoemd tot leraar op de missievakschool in Bigwa om
daar het vak van schoenmaker aan anderen door te geven.

In oktober 1959 werd hem opgedragen om te gaan bouwen voor de Teacher Training College in
Kingurinyembe. Daar was hij niet voor opgeleid, maar met behulp van andere broeders lukte het hem.

In oktober 1968 werd hij benoemd voor het moederhuis van de zusters van Morogoro, Mgolole, waar hij
manusje van alles werd. Hij bouwde, zorgde voor electriciteit, waterleiding enz. Hij werd op allerlei
terreinen de toeverlaat van de zusters, die hem dan ook na enkele jaren hun KAKA (broer) noemden.

De laatste jaren betrok hij steeds vaker de zusters bij al de klusjes die hij deed om hen zo voor te bereiden op
de dag, dat zij niet meer op hem zouden kunnen steunen.

Vanaf 1968 was hij ook de chauffeur van de bisschop en met hem reisde hij het hele bisdom af. Tot op hoge
leeftijd heeft hij de zware tochten in de bergen over slechte wegen vol kunnen houden, waarbij vaak uren
gelopen moest worden om de plaats te bereiken. De laatste jaren werden de bergtochten te zwaar voor hem,
maar hij bleef tot kort geleden de bisschop op zijn reizen in de vlakte vergezellen.

Adriaan was iemand, op wie je niet vlug tevergeefs een beroep deed. Hij was bereid iedereen en overal waar
hij kon te helpen. Hij heeft veel kunnen helpen mede door de hulp die hij kreeg van zijn familie en vanuit
Woerden, waar vele akties voor hem werden gehouden.

De laatste jaren hebben vooral de zusters van zijn bereidwilligheid genoten. Hij van zijn kant voelde zich bij
hen echt thuis en wilde mede daarom zolang mogelijk in Tanzania blijven, liefst tot zijn dood.

Dat het hem gegeven is gunnen we hem, maar voor ons en vooral voor zijn familie is het hard om geen
afscheid van hem te kunnen nemen. Juist nu zij op hem zaten te wachten, is het moeilijk te vatten, dat aan dit



wel besteed leven zo onverwachts een einde is gekomen. Wij mogen erop vertrouwen, dat God hem nu zijn
welverdiende rust geeft in zijn hemels koninkrijk.

Voor broeder Adriaan is op twaalf mei een plechtige uitvaart dienst gehouden in de kapel van het
moederhuis van de zusters in Mgolole. Daarna is hij te rusten gelegd op het kloosterkerkhof aldaar.

Wij willen broeder Adriaan gedenken in een plechtige eucharistie viering dinsdag 18 mei om 11.00 uur in
onze kapel van het kasteel te Gemert. De ingang van het kasteel ligt aan de H.Geestlaan.

In Woerden zal ter gedachtenis aan hem een plechtige eucharistie viering gehouden worden op zaterdag 22
mei in de Bonaventura kerk aan de Rijnstraat om 17.30.
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